Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld 2 november 2025, 26° jaargang No 44
KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 2 november

10.00 uur Ds. N. Wiskerke, Organist: Jan Wilem Pol
Na afloop koffie/thee fris
19.00 uur Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen, Organist: Jan Wilem Pol
Gezamenlijk Hervormde kerk
2e Collecte: Diaconie Uitgangcollecte: Extra Kerk en Eredienst

Oppasdienst:

LITURGIE VM: Welkom, Ps. 145: 1 en 3, Votum&Groet, Gods aansporing: Deuteronomium 5:1-21 (NBV'21)
Opw. 630, KND, Kinderlied: "Ja is ja, nee is nee", Gebed, Schriftlezingen: Exodus 3:1-16 en
Exodus 34:4-10 (NBV'21), Ps. 103: 1 - 4 (NPB), Verkondiging, Ps. 103: 5-7 (NPB),
Geloofsbelijdenis: lied 340b (LB2013), Gebeden, Slotlied: "Ik zal er zijn" (Sela), Zegen

LITURGIE NM: Welkom, Ps. 25: 2 en 4, Votum&Groet, Tekst: Johannes 17: 17, ELB 244b, Geloofsbelijdenis,
Ps. 103: 3 en 5,Gebed, Schriftlezingen: Genesis 29:31-35 en Lucas 10: 38-42 (NBV’21), Ps. 46: 3,
Preek: ‘Luister naar wat echt waar is!’, Lucas 10: 39, Lied: "Heer, U bent mijn leven (In Christus alleen)
Gebeden, Lied: "Genade zo oneindig groot", Zegen, Gez. 456 (LB1973).

Woensdag 5 november (Dankdag) 19.30 uur Ds. B. Coster, Rouveen
2e Collecte: Dorcas Hulp Voedselactie Uitgangcollecte: Onderhoud kerk

Zondag 9 november 10.00 uur Ds. B. Coster, Rouveen, Gezinsdienst.
19.00 uur Ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn, Gezamenlijk Gereformeerde kerk

VERLOF PREDIKANT Mijn verlof komt er aan. Dankdag op de basisschool is mijn laatste activiteit en
dan mag ik toewerken naar de komst van ons tweede kindje. Het gaat nog steeds goed met mij en het kindje.
De vraag wordt namelijk vaak gesteld. Maar zo langzamerhand richten mijn gedachten zich steeds meer op de
komst van de baby. Dus het is fijn dat er verlof mogelijk is. In de tijd van mijn verlof, kun je natuurlijk een
beroep doen op de kerkenraad, maar ook op onze ouderenpastor Hans Lowijs. Ik zal de zondagen van mijn
verlof waarschijnlijk gewoon in de kerk zijn, ik ben alleen niet aan het werk. Dat zal voor mij en vast ook voor
u en jou, wennen zijn. Voor velen, ook voor ons, is het de eerste keer dat een dominee zwangerschapsverlof
krijgt. We vinden er vast een vorm in met elkaar! Voor nu: tot zondag! Ds. Wiskerke

TOEWERKEN NAAR BELIUDENIS We gaan van start!

Ondertussen is er een mooie groep mensen ontstaan die willen toewerken naar het doen van belijdenis.
Mocht je nog twijfelen, sluit je vooral aan! Samen gaan we op onderzoek uit en wie weet komt er een
moment waarop je zegt: Ja, ik geloof en iedereen mag dat weten!

Heb je vragen: bel of app me gerust: (06) 43 96 16 85 Zegengroet, Ds. Naomi Wiskerke

OUD JZER VOOR GOEDE DOELEN

Op zaterdag 8 november kunt u voor de laatste keer dit jaar uw metalen brengen voor kerkelijke doeleinden.
Van 9 tot 12 uur staan de vrijwilligers weer klaar op de parkeerplaats naast de kerk om uw metalen in
ontvangst te nemen. Alvast bedankt voor uw bijdragen. De Diaconie en de Kerkrentmeesters

PASTORAAT Als u met ziekte of zorgen zit, of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.
Bel gerust met Catrien Woltinge. U kunt haar bereiken via (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90.
U kunt natuurlijk ook bellen met uw wijkouderling.

AGENDA:
Maandag: 20.00 u Bijbelkring Dinsdag: 19:30 u Jonge kerk 2.0 Dinsdag: 20:00 u Jonge kerk 4.0
Vrijdag: 19.00 u Jongerengroep 16 - 19 jaar Zaterdag: 09 -12:00 u Oud ijzer inzameling

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 20-11 t/m 4-12-2025 uiterlijk 11 november naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl


http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl

DANKDAG MET DE SCHOOL  Misschien kun je het je nog herinneren van vorig jaar: Dankdag met de kinderen van
Mozaiek en de dependance van Nieuw Moscou. Toen hadden we twee volle ochtenddiensten in de kerk.

Dit jaar mag ik als dominee naar de scholen toe om 3 kleine mini-dankdagvieringen te houden. Met de school en de
gereformeerde kerk hebben we afgesproken dat er steeds een christelijk feest (Kerst, Pasen, Dank/Biddag) in de kerk
gevierd wordt, dat de dominee bij een feest naar de school gaat om daar te vieren en dat de dominee bij het andere
feest toerusting geeft aan de onderwijzers hoe je het op een mooie manier in de klas kunt vieren.

Zolang de gereformeerde kerk nog geen predikant heeft, zal ik het contact met de scholen vormgeven.

We zijn blij met deze samenwerking en betrokkenheid met de school. Ds. Wiskerke

GEZINSDIENST ‘ZORGEN VOOR DE AARDEFE’.

Zondag 9 november is er in de ochtenddienst een gezinsdienst bij ons in de kerk.

Het thema van de dienst is: “zorgen voor de aarde”. In de 1° gezinsdienst van dit jaar bespraken we met elkaar dat God
een kunstenaar is. Hij schiep de mens, maar nog zoveel meer dan dat! Wat? Dat gaan we in die dienst ontdekken.
Omdat onze eigen predikant met zwangerschapsverlof is, zal ds. Coster deze dienst voorgaan. We gaan liederen zingen
met orgel en met piano en zang. Wil je thuis alvast wat liederen oefenen, kijk dan naar deze nummers:

“lets van alle dieren “ en “Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn” (van Marcel en Lydia Zimmer) en

“Breng ons in evenwicht” (Schrijvers voor gerechtigheid). Voor kinderen tot en met groep 3 is er kindernevendienst en
na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder koffie, thee, limonade en lekkers.

Je bent van harte welkom! Neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee!

VRUWILLIGERSAVOND 2025
Op vrijdag 14 november (19.00 uur) is er de jaarlijkse vrijwilligersavond voor iedereen die helpt of zich inzet voor de
Kerk en Het Hart van Hollandscheveld. ( Klussers, bediening, schoonmakers, commissies, kortom iedereen die meehelpt)
Meld je aan voor 4 november via de mail: info(at)hartvanhollandscheveld.nl telefoon: (06) 29 30 00 93 of de lijst.
Hopelijk tot ziens in het "Hart van Hollandscheveld"
DORCAS VOEDSELACTIE
Sinds de Corona crisis is de inzameling gewijzigd en word er geen voedsel meer ingezameld in Nederland.
Door het inzamelen van geld kan Dorcas zich meer richten op langdurige voedselhulp ook in landen buiten Oost Europa
zoals in Afrika. De Dorcas Voedselactie zet zich in voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen.
Met jouw steun geven we hen een pakkend pakket. Voedselpakketten die niet alleen de honger vandaag, maar ook de
armoede op lange termijn aanpakken. Voedsel bij nood: Dit pakket en helpt mensen in nood direct met voedsel.
Denk aan mensen die door een natuurramp of oorlog geen toegang meer hebben tot eten en drinken.
Zij ontvangen voedsel of geld om die eerste moeilijke tijd door te komen.
Voedsel verbouwen: Dit pakket en help mensen nu en straks zelf voedsel te verbouwen.
Arme families ontvangen zaden en gereedschap en leren hun gewassen beter te laten groeien.
Zodat er het hele jaar gezond voedsel is om van te leven.
Voedsel verdienen: Dit pakket helpt mensen zelf geld voor voedsel te verdienen.
Het geeft mensen in kwetsbare situaties (vaardigheids)trainingen en hulp bij het starten van een eigen bedrijf.
Zo staat er nu én in de toekomst eten op tafel.
Als diaconie ondersteunen wij deze actie met de collecte op dankdag een gift via de rekening NL18 RABO 0316 6022 99
van de diaconie kan natuurlijk ook. Uw diaconie

ZINGEND NAAR DE ZONDAG

Op zaterdag 8 november, 19.30 uur is in de Immanuélkerk van Noordscheschut een zangdienst.
Samen zingen maakt blij. Zingt u mee? U mag zelf de liederen kiezen.

De organisten zijn: André van Engeland en Marga van der Zwaag

Tijdens de pauze wordt u koffie/thee aangeboden. Toegang is gratis, maar bij de uitgang staat een bus
waar u een gift kunt achterlaten voor de onkosten. U bent van harte welkom

NOORDERVROUWEN
-I@ Noordervrouwen nodigt ook jou uit om aan te sluiten bij de ontmoetingen voor en door vrouwen,
NOORDER die regelmatig gaan plaatsvinden. De 2° ontmoetingsavond is 7 November, 20.00 u (inloop vanaf 19.30 u)
VROUWEN Rechtuit 56 Hollandscheveld Tijdens de ontmoetingen wordt er gezongen, is er een spreekster,
luisteren en spreken we met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.
“Waar vrouwen elkaar vinden in en door het geloof. Verhalen worden gedeeld, harten worden verbonden.
We groeien in geloof, we lachen, we bemoedigen. Zonder muren, zonder leeftijd, zonder labels, gewoon jij.
Precies zoals je bent. Of je nu gelooft, zoekt, twijfelt of zeker weet: Wees welkom!”
Entree is vrij, gift is mogelijk voor onkosten.
Info: Alet Dekker (06) 27 34 01 09, Janny Duinkerken (06) 27 84 42 50 of Alie Okken (06) 30 33 32 36




