Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld 09 maart 2025, 26° jaargang No 10
KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 9 maart 10.00 uur Ds. N. Wiskerke, Gezinsdienst i
2e Lijdenszondag 19.00 uur Ds. H. Hoogeveen, Lutten, Gezamenlijk Gereformeerde kerk-.
2e Collecte: "Op weg met nieuwe gelovigen" Uitgang: Onderhoud kerk
Oppasdienst:
LITURGIEVM: Welkom, ELB 374, Groet, Hemelhoog 551, Introductie, Kinderopw. 301, Gebx_*' -
Bijbellezen: Genesis 1 (BGT) Kinderopw. 240, Preekje, Opw. 586, Toepassing, Klnderopw 23 Gebeden
ELB 343, Zegen, Opw. 710

Woensdag 12 maart (Biddag) 19.30 uur Ds. N. Wiskerke
2e Collecte: Gezamenlijke diaconie Uitgang: onderhoud terreinen
LITURGIE: Welkom, Votum&Groet, Ps. 63:1, 2 en 3, Gebed, Schriftlezingen: 1 Kon. 3:1-15 en
Mat. 6:25-34 (NBV'21), Psalm 72:1 en 2, Verkondiging, Opw. 520, Gebeden, Psalm 81:1, 9 en 14, Zegen

Zondag 16 maart 10.00 uur Ds. N. Wiskerke
(3e Lijdenszondag) 19.00 uur Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen, Gezamenlijk Hervormde kerk

GEZINSDIENST Vandaag ( 9 maart) is er na lange tijd weer een gezinsdienst! De eerste uit drie dit jaar.
Het thema van de dienst is: “God is een kunstenaar”.

Een dienst voor het hele kerkelijke gezin, voor jong en oud. Zing mee met liederen als:

“God is een kunstenaar”,”Alles begint bij God” en “Heel de schepping geeft U eer’? ledereen is welkom.

Neem vooral een vriendje, vriendinnetje, nicht, neef, opa of oma mee!

VERKIEZINGEN AMBTSDRAGERS 2025 Elk jaar organiseert het college van kerkrentmeesters de verkiezingen
voor ambtsdragers. De kerkenraad hecht waarde aan de inbreng van de gemeente. Net als elk jaar heb je de
mogelijkheid om één of meerdere personen aan te bevelen voor een ambt. De lijsten waarop je de namen
kunt indienen worden zondag 16 en 23 maart a.s. uitgedeeld. De lijsten dienen dan zondag 30 maart weer
ingeleverd te worden. De verkiezingszondag zal dan zondag 27 april plaats vinden.
De volgende kerkenraadsleden zijn aftredend en herkiesbaar:

Ouderlingen: Nettie Schonewille- Benjamins en Catrien Woltinge - Winkel

Ouderling-kerkrentmeester: Bé Veuger
Tevens zijn er bij de ouderlingen nog 4 vacante plekken, bij de diakenen 1 vacante plaats en bij de ouderling-
kerkrentmeesters 1 vacante plaats. Wij wensen je God's zegen toe bij het maken van je keus en vragen om
deze verkiezingen in het gebed mee te nemen. De kerkenraad

NIEUW BELEIDSPLAN Op 24 maart om 20:00 uur ben je welkom in de kerk om mee te praten over het

beleidsplan voor de komende vijf jaar. Wat zijn onze verlangens voor onze gemeente?

Wat gaat al goed in de gemeente? We rekenen op uw komst en voel je welkom op 24 maart om 20:00 uur.
Commissie ‘beleidsplan’ namens de kerkenraad

PASTORAAT Als u met ziekte of zorgen zit, of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.
Bel gerust met Catrien Woltinge, (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90. Of bel uw wijkouderling

AGENDA: Zaterdag 8 maart: 09.00 - 12.00 u Oud ijzer inzameling
Dinsdag 09.45 u Ontmoetingsmorgen Donderdag 19:15-19:45u  Collectemuntverkoop

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar:nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 27-03 t/m 17-04-2025 uiterlijk 18 maart naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl


http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl

“OP WEG MET NIEUWE GELOVIGEN” Stichting Evangelie & Moslims (E&M)

Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Deze gemeenten willen hen graag
helpen, maar vaak ontbreekt het nog aan kennis en ervaring. Zij worden hierin getraind, zodat gemeenteleden en
migranten elkaar beter begrijpen en zo samen heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus leren
ontdekken. Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, steunt dit mooie missionaire werk van de Stichting
Evangelie & Moslims (E&M) en wij willen voor dit doel graag een collecte houden op D.V. 9 maart. Uw diaconie

ODULPHUS, EEN VERGETEN MISSIONARIS?
Wie een beetje vertrouwd voelt met onze vaderlandse kerkgeschiedenis, zal vast en zeker bekend zijn met namen als
Willibrord en Bonifatius. En wie destijds op school nog wat beter heeft opgelet, zal misschien ook wat weten over een
aantal andere missionarissen die juist in Drenthe actief waren voor het Evangelie. Maar hebt u ooit wel eens van
Odulphus gehoord? Wie door het zuidwestelijke deel van Friesland (Gaasterland) wandelt of fietst, kan op tal van
plaatsen de naam van Odulphus tegenkomen. De Rooms Katholieke Kerk van Bakhuizen is naar hem vernoemd. En wie
deze naam op de zoekbalk van het internet invoert, wordt verwezen naar een nieuwsbrief uit 2015 van de Russisch
Orthodoxe Kerk te Hemelum. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zo is ook het 'Menno van Coehoornbos' te
Wyckel een onderdeel van het Odulphuspad, en is er nog niet zolang geleden een boekje uitgegeven met een hele reeks
wandel- en fietsroutes waaraan wederom de naam van Odulphus verbonden is.
Zoiets maakt een mens nieuwsgierig. Wie was deze Odulphus eigenlijk? Wanneer leefde hij?
En wat heeft hij gedaan waardoor zijn naam in delen van Friesland tot in onze tijd voortleeft?
Trouwens, het schijnt dat hij tijdens zijn leven ook nog wel door het zuiden van Drenthe is getrokken, tot aan Coevorden
toe...
Graag hoop ik iets over hem, zijn leven en zijn inzet voor de verspreiding van het Evangelie, met u te delen tijdens de
eerstvolgende bijeenkomst van de Confessionele Beweging van Drenthe,
in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4, Hoogeveen, woensdag 19 maart, 20.00 uur

Met vriendelijke groeten vanuit Wyckel, Ds. J.M. Peschar.

Z OA (./ Oorlogen en rampen, we zien het dagelijks op het nieuws. Wist je dat maar liefst
—ery 120 miljoen mensen op de vlucht zijn? Zij leven vaak in mensonterende situaties. Loop jij een

naar wederopbouw uurtje mee voor een vluchteling tijdens de ZOA-collecteweek van 24 t/m 29 maart?
Voor vragen en opgave: Jolanda Norder, meijering.jolanda(at)gmail.com tel. 06 12 90 98 65

MANNENMIDDAG HAPPY HOUR.

We nodigen je hierbij uit voor de mannenmiddag / Happy Hour I ONTVANGEN EN

op vrijdag 14 maart. Deze middag is speciaal voor de wat oudere .
mannen vanaf ca. 60 jaar. We hopen.Je deze rrndcjiag nog te 2 DOORGEVEN
mogen begroeten. Neem ook gerust introducés die in deze o WAT GEEE JIJ AAN JE KIND DOOR?
doelgroep zitten mee. De kosten voor deze middag zijn € 7,50 é
Aanvang is 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Er is koffie/thee
met wat erbij en daarnaast een hapje en een drankje. Heb je er ol wel eens bewust bij

- .. stilgestaon wat i) aan je kind doorgeeft?
We hopen jullie te ontmoeten op vrijdag 14 maart.

Hart van Hollandscheveld Welke thema's en godsbeelden draag je
uit in de opvoeding? En Wat heb je
ontvangen in je eigen opvoeding en vind je

TONEELAVOND: belangrijk om door te geven aan je eigen

. " . el e g m kinderen?
Titel: "Japie's laatste uitvinding Meld je aan!

Auteur: Joh. E.G. Ruiter. Cese o Vot Gart ot Ende

.‘,-

Door: D.V.V. te Hollandscheveld. namens het HGJB ons wederom
Waar: "Hart van Hollandscheveld" ingpireren. Ben je ook nieuwsgierig naar
. wat deze avond jou en jouw gezin kan
Wanneer: Vrijdag 21 maart 2025, 20:00 uur bieden? Meld je dan aan. Dit Kan bij
Kosten: €750 per kaartje Patricia Everts of Elma de Ruiter.
. ’

* 0ok arootouders en andere

Kaartverkoopadressen: belangstellenden zijn welkom!

Maarten Uithol, Jan Wintersdijkje 17, (06) 30 19 74 35 )
Moniek Kemperman, De Poste 6, (06) 44 68 08 73, Woensdag 19 maart

inloop vanaf 19.45 uur
Grote zaal boven, achter de Hervormde kerk

ONDERHOUD KERKDEUREN. De deuren aan de zuidzijde van de Kerk zijn verwijderd i.v.m. onderhoud.
Er is wel een vluchtdeur geplaatst om in geval van nood te kunnen gebruiken. De Kerkrentmeesters



