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KERKDIENSTEN:  Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 15 maart 10.00 uur Ds. N. Wiskerke, Organist: Marga van der Zwaag
(5e Lijdenszondag) Te beluisteren via Radio Hoogeveen 

19.00 uur Ds. M. de Jager, Heerde Organist: Frits Okken
                Gezamenlijk Hervormde Kerk

2e Collecte: Pastor Landi, Albanië Uitgangcollecte: Tuinen en terreinen
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 105: 1-2, Votum&Groet, Opw. 855, Wet, Ps. 119: 1 en 3, Kindermoment,

Lied: "Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha", Gebed, Schriftlezing: 2 Korinthe 12:1-10 (NBV'21),
EvLb 246, Verkondiging: “Mijn genade is u genoeg”, Lied: "God zal voor ons zorgen" (Sela) 
Gebeden, Ps. 63: 1 - 3, Zegen

LITURGIE NM: Welkom, JdH 657: 1, 2 en 4, Votum&Groet, ELB 242, Gebed, 
Schriftlezing: Johannes 13:1-17 (NBV21), Opw. 705, Woordverkondiging, ELB 147: 1, 2, 5 en 6,
Geloofsbelijdenis, Ps. 36: 2 en 3, Gebeden, ELB 175, Zegen, Gez. 456: 3 (LB1973)

 
Zondag 22 maart 10.00 uur Ds. N. Wiskerke, m.m.v. Give u Peace
(6e Lijdenszondag) 19.00 uur Ds. Y. Breemes, Nijverdal, Gezamenlijk Gereformeerde kerk

OUD IJZER VOOR GOEDE DOELEN
Ook dit jaar kunt u weer uw metalen brengen voor kerkelijke doeleinden en wel op de volgende zaterdagen:

14 maart, 13 juni, 12 september en 14 november 
Op deze dagen staan van 9 tot 12 uur onze vrijwilligers weer klaar op de parkeerplaats naast de Hervormde
Kerk om uw metalen in ontvangst te nemen. Dus zaterdag 14 maart zien wij u graag langs komen.
Alvast bedankt voor uw bijdragen. De Diaconie en de Kerkrentmeesters

BIJ DE DIENSTEN In de ochtenddienst van zondag 22 maart verleend het kinderkoor "Give us Peace" medewerking aan
de dienst. Ds. Wiskerke zal in deze dienst stilstaan bij het Poerimfeest, een bijbels en joods feest wat de joden dit jaar op
2-3 maart hebben gevierd. "Een feest van vasten, van lijden, maar juist ook van Gods redding."  

CENSURA MORUM. In verband met het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag (3 april)  is er de mogelijkheid, 
als u zich bezwaard voelt, om wat voor reden dan ook om deel te nemen aan het Avondmaal, om op 26 maart van 
19:00 tot 20:00 uur telefonisch contact opnemen met Ds. Wiskerke (06) 43 96 16 85 (dan wordt er een eventueel
afspraak met u gemaakt voor een gesprek).  U kunt natuurlijk ook uw eigen wijkouderling bellen.

RADIO HOOGEVEEN De ochtenddienst van 15 maart is ook te beluisteren via Radio Hoogveen in het wekelijkse
programma “Kerk en Zang” van 9-12 uur (herhaling van 17: 00 -20:00 uur)
U kunt Radio Hoogeveen beluisteren op FM 106.8 via Ziggo Radio kan. 914 en KPN radio kan. 1171
of via DAB + en via de website https://radiohoogeveen.nl/

ETEN VOOR ALLEENSTAANDEN 
Maandelijks op de 3e woensdag van de maand om 17.30 uur. In het "Hart van Hollandscheveld". 
Dit keer 18 maart. De kosten € 5,-- p.p. Voor meer informatie en opgave:  Margaret van Rijs (06) 12 18 60 62.

LIEF EN LEED
Wilt u iets op persoonlijk vlak delen met de gemeente via de nieuwsbrief en/of de kerkbode? Neem dan 
contact op met Catrien Woltinge via (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90 of met uw eigen wijkouderling.

AGENDA: Zaterdag:  09:00-12:00 u Oud ijzer inzameling Woensdag 17.30 u  Eten voor alleenstaanden
Woensdag: 20:00 u Confessionele vereniging Vrijdag 14:45 Kerkdienst WZC Beatrix
Vrijdag: 19:00 u Schaatsen Thialf

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 2-4 t/m 23-4-2026 uiterlijk 24 maart naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl

Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
https://radiohoogeveen.nl/
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


DE CONFESSIONELE BEWEGING HOOGEVEEN E.O.
Nodigt u uit voor de bijeenkomst op 18 maart . Deze avond is ds. C. Van Sligtenhorst, predikant van de Hervormde
Gemeente Rehobôth te Hollandscheveld, de spreker. Tijdens de bijeenkomst willen we luisteren naar zijn
persoonlijke verhaal van roeping. 
Daarnaast zal hij vertellen over wat hem beweegt, motiveert en drijft in zijn werk en dienst binnen de gemeente.
Datum: woensdag 18 maart 2026 Tijd: Aanvang 20.00 uur
Plaats: Zaal bij de Hervormde Kerk Adres: Hendrik Raakweg 19, Hollandscheveld

Toegang: gratis  Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ds. M. Bruinewoud (0528) 36 16 25

Welkom bij de NOORDERVROUWEN 
Wanneer: 20 Maart, 20:00 u (Inloop vanaf 19.30 u) Locatie: Rechtuit 56, Hollandscheveld
Thema: “Hoe maak je een goede keuze” Spreekster: Gera Mateman

Tijdens de ontmoetingen wordt er gezongen, is er een spreekster, 
luisteren we en spreken we met elkaar onder het genot van een hapje en drankje.

“Waar vrouwen elkaar vinden in en door het geloof, 
Verhalen worden gedeeld, harten worden verbonden. 

We groeien in geloof, we lachen, we bemoedigen. 
Zonder muren, zonder leeftijd, zonder labels, gewoon jij. 

Precies zoals je bent.”
Of je nu gelooft, zoekt, twijfelt of zeker weet:  Wees welkom!

Entree is vrij, gift is mogelijk voor onkosten.
Alet Dekker, Janny Duinkerken, Alie Okken en Jeannette Courtz info: (06) 30 33 32 36

PASTOR LANDI
Misschien kent u Bert Nooteboom? 
Een bekend dirigent die je nog wel eens tegenkomt in het programma Nederland Zingt.
Een aantal jaren geleden is Bert gestopt als dirigent om gehoor te geven aan zijn
roeping en is hij verhuisd van Almere naar Finsterwolde van waaruit hij samen met zijn
gezin het evangelie brengt onder de naam 'Geloof in Groningen'.
www.geloofingroningen.nl
Gedreven om het Evangelie te verkondigen is Bert vorig jaar, samen met zijn zoon en
dochter, afgereisd naar Albanië om daar de kerk van Pastor Landi en zijn vrouw Julinda
te bezoeken. 
Over deze reis maakte hij samen met zijn twee kinderen een mini-docu genaamd: 
'Een reis naar ongemakken.' 

In deze documentaire is het bijzondere verhaal te zien van een gedreven Pastor die samen met zijn gezin het evangelie
brengt in dit arme Europese land.  Evangelie verkondiging in Europa? denkt u misschien.

In de documentaire vertelt Julinda dat in de 100 afgelegen dorpjes van Kolonjë en Bubullimë er voor haar en haar man
een taak ligt om het Evangelie te verkondigen want vele mensen kennen het Levende woord van God nog niet. 
Pastor Landi gaat iedere dag op pad en vergeet niet om iedere week letterlijk de berg op te gaan om te bidden voor zijn
volk en zijn kerk. Bidt u met hem mee? 
U kunt de documentaire bekijken via: www.youtube.com/watch?v=TJplZvVivYI
Als diaconie willen Pastor Landi een steuntje in de rug geven met de diaconale collecte van 15 maart.

http://www.geloofingroningen.nl
http://www.youtube.com/watch?v=TJplZvVivYI

