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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 18 februari 10.00 uur Mw. L. Annen - Slagter, Hoogeveen Organist: Frits Okken
2e Lijdenszondag 19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Zangdienst  Organist: Ronald Knol

Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
2e Collecte: Ethnos 360 (Fam. Wols) Uitgang: Pastorie
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 116: 1, 3 en 6, Votum&Groet, Gebed, Gez. 14: 1, 2 en 5, Gebed 

Schriftlezing: Deuteronomium 30: 11 t/m 20, Gez. 7: 1, 2, 3 en 4, Marcus 1: 21 - 28 (NBV 2004)
Gez. 75: 1, 3 en 4, Verkondiging: Thema: "Kies voor het leven", Opwekking 733, Gebeden, 
Gez. 473: 1, 2, 3, 4, 5 en 10, Zegen

Zondag 25 februari 10.00 uur Ds. J. Riemersma, Ommen
3e Lijdenszondag 19.00 uur Pastor H. Lowijs,

   Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk

ZANGDIENST
Vanavond (18 februari)  is er avonds een gezamenlijke zangdienst in de Gereformeerde Kerk. 
Voorganger is ds. Yorick Breemes en Ronald Knol zal het orgel bespelen. 
Dit keer wil ik vooral liederen uit de Engelse hymnes traditie voorbij laten komen. 
Denk hierbij aan liederen als: "De ware kerk des Heeren", "Blijf mij nabij" en "Christus ons licht". 
Ook hoop ik in 1 van de meditaties stil te staan bij de vraag: Hoe komt het nou dat vroeger zoveel gezangen
uit Duitsland en Engeland kwamen in plaats van uit Nederland? Hopelijk tot dan! Ds. Yorick Breemes

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2024 
De vrijwilligers die de brieven van de vrijwillige bijdrage rondbrengen en weer ophalen zijn weer op pad. 
Wilt u hen hierbij helpen door de ingevulde kaart tijdig klaar te leggen zodat de vrijwilliger niet voor niets aan
de deur komt om deze weer op te halen. Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters

TONEELAVOND IN HET HART VAN HOLLANDSCHEVELD
Titel: "Pas op voor de buren!!" van Hans van Wijngaarden.
Door:  D.V.V. te Hollandscheveld op vrijdag 15 Maart om 20:00 uur, 
Kosten: € 7,50 per kaartje met een uitgebreide verloting met variërende prijzen!
Verkoopadressen: Maarten Uithol, Jan Wintersdijkje 17, (06) 30 19 74 35

Moniek Kemperman, De Poste 6, (06) 44 68 08 73
Kaartjes kunnen ook aan de kassa gekocht worden. Tot dan, groeten het JAC.

ETEN VOOR ALLEENSTAANDEN
Op woensdag 21 februari om 17.30 uur in de grote zaal achter de kerk. De kosten zijn € 5,-- per persoon. 
Kom ook om gezellig mee te eten. Geef u op bij Margaret van Rijs (06) 12 18 60 62. Het Kookteam

PASTORAAT: Als u met ziekte of zorgen zit. Of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.
Schroom niet om te bellen naar Catrien Woltinge, (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90 

AGENDA: Woensdag: 17.30 u Eten voor alleenstaanden
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 07-03 t/m 21-03-2024 uiterlijk 27 februari naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl

Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


LOOP OOK EEN RONDJE!
Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht. Ongelofelijk, wat een aantal. 
Wat kun je doen, waar te beginnen? 
Geef je nu op als collectant en doe mee aan 
de collecte van ZOA in de week van 25 - 30 maart 2024. 

Door jouw inzet kan deze christelijke noodhulporganisatie nog veel meer mensen helpen.
ZOA biedt hulp aan slachtoffers van een ramp of oorlog, onder andere in Oekraïne, Syrië en Sudan.
Bijvoorbeeld met voedsel, schoon drinkwater, onderdak en onderwijs.
"Jullie hulp geeft ons geloof, hoop en kracht om door te gaan!", zegt Yuliia Bryton uit Oekraïne. 
Geef je ook op als collectant en maak voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt het verschil! 
Voor info en aanmelden: Jolanda Norder, meijering.jolanda(at)gmail.com of (06) 12 90 98 65

DE BIJBEL ALS BIOGRAFIE VAN GOD EN MENSEN
Op donderdag 22 februari houdt het “Elims Leerhuis” een Leerhuisdag over het nieuwste boek van 
Prof. Dr. Eep Talstra, voormalig bijzonder hoogleraar aan de Vrije universiteit.
In het boek “De bijbel als biografie van God en mensen” gaat hij stap voor stap door de diverse Bijbelboeken
om de mensen mer inzicht te geven over wat er staat.
Ds. A.P. Heiner heeft mede het iniatief genomen tot de studiedag. Hij zegt: “Ik gebruikte de teksten van
Talstra al langer voor mijn preken en het is heel bijzonder boek. Daarom willen we ook anderen hier kennis van
laten nemen.” Prof. Talstra zegt over dit boek: “Ik denk dat we in kerk en theologie de afgelopen eeuwen iets
verkeer hebben We hebben zelef, met de nadruk op het hoogliturgische en spirituele karakter een beetje een
matglas voor de Bijbel, die zou weer terug moeten komen.”
De dagvoorzitter is Lútzen Kooistra (oud hoofdredacteur van Fries Dagblad). Prof. Talstra zal een inleiding
verzorgen over het boek waarna er verder op het boek worden in gegaan.
De Leerhuisdag vindt plaats in de Perebomenwegkerk in Elim aanvang 10.30 uur.
Deelname (inclusief lunch) kost € 15. Voor opgave en informatie Ds. A.P. Heiner, apheiner(at)home.nl

ETHNOS 360 / FAM. J. WOLS
Al vele jaren steunen wij de Fam. Wols bij hun alfabetiseringswerk in Papua Nieuw Guinea. 
De diaconale collecte van vandaag willen wij hiervoor bestemmen. In onderstaande nieuwsbrief 
(van 10 februari) leest u meer over hun werk. Deze collecte is van harte aanbevolen. Uw diaconie

Beste  Hervormde Kerk Hollandscheveld ,
“De eeuwige God is je schuilplaats, Zijn armen zijn altijd onder je… “
Wij zien, na ziekte en moeite van de afgelopen tijd, nu weer vooruitgang. De laatste 3 boeken van het Nieuwe
Testament worden nu gecheckt op fouten. Ook het alfabetiseringsprogramma krijgt meer vorm en het einde
komt in zicht. Het zou fijn zijn als wij de komende maand een set schoolboeken kunnen gaan proef-printen.
De situatie met mijn (Jan) huid is wel wat minder geworden nu het regenseizoen in alle hevigheid is
losgebarsten… Wij blijven met nieuwe moed doorgaan. Wij zoeken naar mogelijkheden om vóór april een reis
naar Lamogai te maken om de schoolleiders bekend te maken met het herziene schoolprogramma. 
Wanneer zij weten hoe het vernieuwde programma werkt, kunnen wij met een gerust hart naar Nederland
gaan voor een zomerverlof. Want dan kunnen de nieuwe schoolsets direct van de printshop naar de kerken in
Lamogai worden gestuurd en kunnen zij weer nieuwe scholen opstarten. 
Over onze verlofplannen in de volgende brief meer.

De eeuwige God is je schuilplaats… Zijn armen zijn altijd onder je… (uit Deuteronomium 33:27a)
“In mijn gedachten zie ik een kind, in deze duistere wereld. Het zoekt verward om zich heen. Wanneer, na de
oorverdovende klap van de explosie, de zintuigen weer wat beginnen te werken… b.v. in Rotterdam, in Israël,
in Gaza, of in Oekraïne… zoekt het tussen de wegvluchtende en toestromende mensen naar dat bekende
gezicht. Een politievrouw? Een brandweerman? Een hulpverlener? Een militair? Nee… Het laat ze allemaal
voorbijlopen. Maar dan… Pappa! Pappa! Het rent… het springt… zo in zijn armen!”

Steeds weer terugkerend naar Zijn Vader armen,
Hij is waardig, onszelf aan Hem toe te vertrouwen, Jan en Annette Wols 


