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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 24 maart 10.00 uur Pastor H. Lowijs, Voorbereiding HA Organist Jan Willem Pol
Palmzondag 19.00 uur Ds. P. Dekker, Wierden, Gez. dienst in de Geref. kerk
2e Collecte: Diaconale hulp Uitgang: Onderhoud Pastorie
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 42: 1 en 3, Votum&Groet, Pastorale afkondiging, "Er is een God die hoort", 

Ps. 43: 3, 4 en 5, Formulier H.A., Gez. 358: 1, 4, 5 en 6, Gebed, Schriftlezing: Marcus 15: 33-47 NBV 2021 
JdH 836, Verkondiging: Thema: “De belijdenis van een soldaat”, Gez. 192, Gebeden, EvLb 116
Zegen, Gez. 456: 3

Vrijdag 29 maart 10.00 uur Ds. J. Wegerif, Nijverdal Viering HA Organist: Frits Okken
Goede Vrijdag 19.30 uur Ds. J. Hoekman, Rutten Viering HA Organist: Dolf Hovius
HA/ 2e Collecte: St. Mensenkinderen Uitgang: Onderhoud kerk
LITURGIE VM: Welkom, Gez. 174: 1, Votum&Groet, Ps. 22: 1, Gebed, Evangelielezing: Johannes 19: 28 - 37

Gez. 182: 1 en 2, Uitleg en prediking, Gez. 182: 3 en 4, Inleiding HA, Onderwijzing, Geloofsbelijdenis, 
Gez. 208: 10 (NHB '38), Nodiging,  Viering, Gezang 177: 6 en 7, Tekst: Hebr. 4: 14 - 16
Lofprijzing: Psalm 103, Gez. 192: 1, 5 en 6, Zegen.

Zondag 31 maart 10.00 uur Ds. R. Coster, Nieuwleusen
1e Paasdag 19.00 uur Ds. P. van Ool, Tynaarlo, Hervormde kerk

PAASMIDDAG
Op dinsdag 26 maart is de jaarlijkse Paasmiddag voor ouderen in het "Het Hart van Hollandscheveld"  
"Zo lief had God de wereld dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft" In deze weken, de lijdensweken, mogen wij
ons daar extra op bezinnen en bij stilstaan. "Wij weten dat de Here Jezus is gestorven maar ook dat Hij uit het
graf is opgestaan en dat Hij leeft." Samen hopen wij hier over te horen en van te zingen

Wij hopen u hier te zien de HVD en de Kerkenraad
ROMMELZOLDER
Zoals jullie vast al wel weten stopt de rommelzolder per 1 september a.s. Wij hebben nog heel veel spullen en
gaan daarom op zaterdag 30 maart van 9 tot 12.30 uur een tussentijdse verkoop houden. Kijkers maar nog
liever kopers zijn van harte welkom op het volgende adres: Buitenvaart 2118a naast Garage Elco.

De rommelmarkt commissie.

P.C.O.B. Op woensdag 27 maart, 14:00 u in de zaal achter de Hervormde kerk. 
Spreker is dhr. Schomaker met het thema "Veiligheid in en om het huis"

PASTORAAT: Als u met ziekte of zorgen zit. Of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.
Bel gerust met Catrien Woltinge. U kunt haar bereiken via (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90.
U kunt natuurlijk ook bellen met uw wijkouderling.

AGENDA: Dinsdag: 15:00 u Paasmiddag ouderen Woensdag: 14:00 u P.C.O.B.
Donderdag: 19:00 u Bidstond Zaterdag: 09:00-12:30 Rommelzolder, Buitenvaart 
Zaterdag: 20:00 u Paasconcert CMH
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32

Berichten voor de kerkbode van 18-04 t/m 08-05-2024 uiterlijk 9 april naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


PAASCONCERT CHR. MANNENKOOR HOLLANDSCHEVELD
Traditiegetrouw geeft het C.M.H. op zaterdag 30 maart a.s. 
(Stille Zaterdag) haar Paasconcert in de Hervormde Kerk aan de Hendrik
Raakweg in Hollandscheveld, met als thema: 
"Onderweg van Passie naar Pasen".
Een zeer afwisselend programma, waarin momenten van bezinning en
verstilling zullen plaats vinden, maar ook van uitbundige
samenzang(vooral in de tweede helft van het concert). Samen met de
aanwezigen wordt al zingend en luisterend het lijden en sterven, maar
óók de opstanding van Jezus, intens beleefd.
Als aanvangslied zingt het koor "'t is middernacht en in de hof” bewerkt
door Klaas Jan Mulder. Het 1e deel van het concert wordt afgesloten
met het zeer ontroerend stuk (uit het Engels vertaald) met de
beginregels: "Toen U knielde in die nacht, dacht U aan mij, o Heer". 
Na een moment van stilte en bezinning wordt gezamenlijk het
overwinningslied "Glorie, glorie aan het Lam" uit volle borst gezongen.
Na meerdere opstandingsliederen wordt dit concert afgesloten met
"Christus is waarlijk opgestaan".
De hele avond staat onder de bezielende leiding van dirigent Frank
Kaman, terwijl de vaste medewerkers Henry Huisjes(piano) en Herman
Boerman(orgel) zorgen voor de muzikale begeleiding.
Het concert begint om 20:00 uur(kerk open om 19:30 uur).
Toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang.

In september vorig jaar vond er een ware exodus plaats vanuit de
enclave Nagorno-Karabach. Bijna alle 120.000 Armenen die daar
woonden werden door Azerbeidzjan met geweld verdreven. In grote
doodsangst vluchtten ze naar Armenië en moesten alles achterlaten:
huizen, bedrijven, werk, persoonlijke bezittingen, graven van geliefden,
ja letterlijk alles. Ze kwamen zwaar getraumatiseerd en met lege
handen in Armenië aan.

De Armeense regering doet met de geringe middelen die zij ter
beschikking heeft er alles aan om deze grote groep mensen te helpen
en een plek te geven waar ze een nieuw leven kunnen opbouwen. De
vluchtelingengezinnen zijn over heel Armenië verspreid en bevinden
zich nu in tijdelijke onderkomens zoals scholen en kerken. Ze krijgen
waar mogelijk een stuk grond en een leegstaand huis toegewezen - het
gaat hierbij grotendeels om huizen die tijdens de grote aardbeving in
1988 zijn verwoest en sindsdien leeg staan. De huizen moeten echter
nog bewoonbaar gemaakt worden.
Van iets naar niets
Begin januari dit jaar waren wij in Armenië om te kijken hoe we de
vluchtelingen het beste kunnen helpen. We hebben tientallen
vluchtelingen gesproken. Mensen die in Nagorno Karabach een eigen
bedrijf hadden, artsen, dierenartsen, onderwijzeressen,
vrachtwagenchauffeurs, akkerbouwers en nog veel meer. Ze staan
allemaal met lege handen. Ze hebben niks ze zijn voor hun gevoel ook
niks meer. Terugkeren naar Nagorno Karabach is niet mogelijk.
Azerbeidzjan heeft hun voormalige vaderland ingenomen en is
begonnen met alles wat ook maar aan Armenen en hun christelijke
godsdienst doet denken te verwijderen of te vernietigen. 
Zelfs begraafplaatsen worden geruimd…
Probeer je eens voor te stellen hoe het zou zijn als je halsoverkop moet
vluchten en al je bezittingen moet achterlaten. Dat is Vre-se-lijk! 
Mensenkinderen helpt al vele jaren in Armenië en is van meet af aan
betrokken bij het verlenen van hulp aan de vluchtelingen uit Nagorno
Karabach. We geven voedsel, kleding, gereedschap, vakopleidingen en
helpen bij het vinden van goede huisvesting. 

Zo helpen we de vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Armenië. Ds. Egbert van Beesten
De diaconie heeft besloten om de avondmaalscollecte op Goede Vrijdag (29 maart) 

te bestemmen voor het project "Hulp voor verdreven Armenen". 


