Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld 24 november 2024, 25° jaargang No 47

KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 24 november 10.00 uur Ds. N. Wiskerke Organist: Marga van der Zwaag. - )

(Eeuwigheidszondag) Herdenken overledenen e
19.00 uur Ds. N. Wiskerke /Ds. R.J. Perk  Organist: Frits Okken

Zangdienst in de Hervormde Kerk

2e Collecte: Het Passion Uitgang: Onderhoud kerk

Oppasdienst:

Liturgie VM: Welkom, Ps. 84:1, 5 en 6 (OB), Votum&Groet, EvLb 376, Gebed, GEDENKEN,

Lied:"Heer in de Hemel, zie ons aan", Gedicht, EvLb 132, Kinderlied: "Echte liefde", Gebed, Schriftlezing:

Habakuk 3:16-19 (NBV'21), Preek, EvLb 189: 1, 3 en 4, Gebeden, Lied: "lk zal er zijn", Zegen, EvLb 413

LITURGIE NM: Welkom, Votum&Groet, Ps. 73: 9 en 10, Gebed, Ps. 68:8 (OB), JdH 7,

Schriftlezingen: Johannes 11: 17 t/m 26 en 1 Korintiérs 15: 50 t/m 58 (NBV21), Lied: “God van Leven”

Verkondiging: "Jezus zeg Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”

Lied: “Als ik naar de bergen kijk”, Geloofsbelijdenis, Gebeden, Opw. 575, Zegen, Gez. 416 (LB 2013)

Zondag 1 december 10.00 uur Dhr. E. Potjes, Zwolle, Na afloop koffie, thee of fris
(1e Advent) 19.00 uur Ds. J. Paans - Spoelstra, Gez. Dienst Gereformeerde kerk

EEUWIGHEIDSZONDAG

Vandaag ( 24 november) is het Eeuwigheidszondag en gedenken wij in de ochtenddienst in onze kerk de
mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Wij nodigen u hierbij uit om deze dienst bij te
wonen. In de kerkbode noemen we de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij bidden de families veel
sterkte toe voor de komende tijd, juist in de maand december met al zijn feestdagen laat het verlies van een
geliefde zich des te meer gelden. Degene die u lief was, is er niet meer bij. Moge u zich gedragen weten door
de liefde van onze Hemelse Vader. Namens de kerkenraad, Ds. N. Wiskerke-van Lobenstein

HET PASSION

Barmhartigheid begint bij eenvoud: eten en drinken, huisvesting en kleding, zorg voor zieken en gevangenen.
Vanuit deze basale diaconale werken willen wij ons dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de
samenleving terecht zijn gekomen. Matthedls 25 : 40 speelt een belangrijke rol binnen de stichting:

"Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,

dat hebben jullie voor mij gedaan."

In de time-outvoorziening "Het Passion" verblijven dak- en thuislozen, die afkomstig zijn uit diverse
voorzieningen in het land. We bieden hen een rust- en hulpperiode aan. Die periode kan variéren

van 2 tot 12 weken, of wat nodig is. In die periode begeleiden wij onze gasten professioneel, met
ondersteuning van vakantievrijwilligers. De diaconale vakantievrijwilligers zijn er voor de gasten en helpen
daarbij in en rond "Het Passion" met allerlei werkzaamheden en met het huishouden.

Vandaag (24 november) hopen wij hiervoor te collecteren. Uw diaconie

PASTORAAT:

Als u met ziekte of zorgen zit, of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.

Bel gerust met Catrien Woltinge. U kunt haar bereiken via (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90.
U kunt natuurlijk ook bellen met uw wijkouderling.

AGENDA: Woensdag 14.00 u PCOB Donderdag: 19:00 Bidstond
Vrijdag 15.00 u Happy Hour

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 5-12 t/m 19-12-2024 uiterlijk 26 november naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl


http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl

PCOB

Woensdag 27 november 14.00 uur. Spreker is dhr. Henk Nijkeuter. Thema: "Sinterklaas".

Hij behandelt dan de geschiedenis van het Sinterklaasfeest, vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Verder besteed hij aandacht aan de legenden over Sint en gaat hij nader in op de gebruiken rondom
Sinterklaas. Waarom eten wij speculaas en waar komen de pepernoten vandaan?

Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes komen voorbij en hij staat stil bij afbeeldingen van Sint-Nicolaas op
schilderijen en in boeken Ook vertelt hij hoe Sinterklaas in Drentse en Groningse verhalen naar voren komt.

MANNENMIDDAG HAPPY HOUR

Wij organiseren op vrijdag 29 november een gezellig samen zijn in het Hart van Hollandscheveld.

De meesten onder u weten al wel dat we als kerkelijke gemeenten in samenwerking met het hart van
Hollandscheveld allerlei activiteiten op zetten, om saamhorigheid te vergroten.

Deze middag is speciaal voor de wat oudere mannen laten we zeggen vanaf 60 jaar. We nodigen je hiervoor
van harte uit. Aanvang 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Er is koffie/thee met er wat erbij en daarna een
hapje en een drankje .We vragen van jou een kleine bijdrage voor de onkosten € 7,50.

En we hopen dat we vele mannen deze middag ontmoeten. Hart van Hollandscheveld

LICHTJESAVOND

ledereen kent het verdriet van iemand moeten missen. Soms lang geleden, soms nog maar heel kort.

We vinden het soms moeilijk om over te praten want, wat zal de ander wel niet denken als ik alweer over
hem/haar praat? Of raak je zo overmand door je verdriet dat je de woorden niet kunt vinden?

Voor deze en alle andere vormen van verdriet of de drang om nooit te vergeten organiseert
Uitvaartvereniging Hollandscheveld op vrijdag 29 november van 18.30 - 20.30 uur een Lichtjesavond.

Een avond van ontmoeten, delen en herdenken.

Bij de ingang ontvangt u een kaarsje, welke u kunt plaatsen bij het graf of de urnenmuur, maar mee naar huis
nemen om zo later nog eens aan deze avond terug te denken mag natuurlijk ook.

Deel uw wens, herinnering of boodschap aan uw dierbare in de Gedenkboom, geniet van de intieme sfeer,
het delen met elkaar of de muziek. Het geheel zal voorzien zijn van verlichting, fakkels en kaarsen.

Deze avond wordt gehouden op de Algemene Begraafplaats in Hollandscheveld welke speciaal hiervoor ook
na zonsondergang wordt opengesteld.

Beide ingangen zullen geopend zijn, maar indien mogelijk vragen we u via de ingang aan de Kerkhoflaan te
willen arriveren.

BIDSTOND

Op donderdag 28 november om 19.00 is de maandelijkse bidstond in een zaal achter de kerk. Na een lied en

een stukje uit de bijbel, wordt er gebeden en gedankt voor mensen en zaken uit onze gemeente en ons dorp.
U/ jij bent van harte uitgenodigd!

BLAD RUIMEN
Op vrijdag 1 november zijn we weer begonnen met het ruimen van de gevallen bladeren
rond de gebouwen. Op vrijdag om 13.00 uur is iedereen weer welkom om deze klus weer aan te pakken.



