Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld 27 juli 2025, 26° jaargang No 30

Zondag 27 juli  10.00 uur Ds. N. Wiskerke Doopdienst Organist: Marga vd Zwaag

19.00 uur Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen *ﬁ
Gezamenlijk Gereformeerde kerk :}:
2e Collecte: KIA Pioniersplekken in Nederland Uitgang: Beamer

Oppasdienst: aanwezig

LITURGIE VM: Welkom, Ps. 113: 1-3 (NPB), Votum&Groet, Tekst: Ps. 27: 1, 4, 13-14 (NBV'21)
Lied: "Dapper genoeg"”, Doop, Zegenlied: "Ik wens jou", Gedicht, Lied KND, Kinderopw. 136,
Gebed, KND, Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 (NBV'21), Opwekking 789, Preek, Ps. 27: 1 en 7,
Gebeden, Opwekking 710, Zegen

Zondag 3 augustus 10.00 uur Ds. G. Oberink, Urk,  Na afloop koffie/thee/fris
19.00 uur Ds. N. Wiskerke, Gezamenlijk Hervormde kerk

DOOPDIENST
Vandaag (27 juli ) hopen we Jip Kikkert te mogen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Jip krijgt een teken en een zegel: Hij hoort bij onze drie-enig God. Een feestelijke dienst om naar uit te zien!

WERKDAGEN PREDIKANT
Uw predikant is nog niet op vakantie en werkt gestaag door. Let goed op: de komende 3 weken werk ik op
maandagavond, dinsdag, woensdag, donderdagavond en vrijdag.

MISSIONAIR WERK PROTESTANTSE KERK - Online kennisplatform over pionieren

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met en geleefd over nieuwe vormen
van kerk-zijn. Via online modules over thema's als: “Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?”,

“Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?” en

“Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen van buiten de kerk?”wil de Protestantse Kerk de
opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en
bestaande gemeenten die 'kerk naar buiten' willen zijn. De uitdagingen van vandaag vragen om creativiteit,
samenwerking en moed om nieuwe stappen te zetten. Daarom is dit een belangrijk collectedoel dat we van
harte aanbevelen! De diaconale collecte van 27 juli is hiervoor bestemd. Uw diaconie

BELIJDENISCATECHISATIE In september hebben we het voornemen om weer te beginnen met
belijdeniscatechisatie. Een gespreksgroep om toe te werken en leven naar het moment van belijdenis doen.
Belijdenis doen is niets anders dan zelf ja’ zeggen tegen Jezus. Misschien twijfel je nog, dan zou ik zeggen:
“Doe juist mee!”. Want meedoen aan de catechisatie betekent niet direct dat je aan het einde van het seizoen
ook daadwerkelijk belijdenis moet doen. We hebben al een aanmelding en hopen een mooie groep te
vormen. Vragen of aanmelden? Stuur een bericht naar de dominee.

JONGEREN 16 - 19 GROEP

Dag jongeren en ouders van de 16-19 groep. Het duurt nog even, maar in september gaan we weer door met
de 16-19 groep! Wil je deze datum alvast noteren? Vrijdag 19 september om 19:00 uur komen we weer
samen. Let op: je hoeft van te voren niet te eten, daar zorgen wij voor. Locatie volgt nog.

We hopen je te zien en rekenen op support van jullie ouders! Groeten, Jeanet, Henriette en de dominee.

PASTORAAT Als u met ziekte of zorgen zit, of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten.
Bel gerust met Catrien Woltinge. U kunt haar bereiken via (0528) 34 37 47 of (06) 28 06 95 90.
U kunt natuurlijk ook bellen met uw wijkouderling.

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 21-08 t/m 11-09-2025 uiterlijk 12 augustus naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl


http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl

SAMEN KERK ZIJN, ELKAAR ONTMOETEN.

Ook in de zomerperiode bieden wij een mogelijkheid. In Het Hart van Hollandscheveld op zaterdag 26 juli,

2 augustus, 9 augustus en 16 augustus opent de beheers commissie de deuren en terras voor iedereen.

Er is koffie thee met iets lekkers erbij. Tevens bieden we fris of een drankje aan met versnapering tegen een
aannemelijke prijs. Het Hart van Hollandscheveld is deze dagen geopend van 14.30 uur tot 17.30 uur.

We hopen jong en oud te ontmoeten. De beheers commissie.

PAASKAARS. Net als in de voorgaande jaren mogen we ook dit jaar de gebruikte Paaskaars aan een
gemeentelid geven. Wil je de kaars graag hebben, dan kun je je opgeven door een briefje o.v.v. Paaskaars
met daarbij je naam en contactgegevens in één van de (houten) bussen bij de ingang te deponeren.

Bij meerdere liefhebbers zal er geloot worden. Inleveren kan tot en met zondag 27 juli.

WINTERWERK Nu de zomer is aangebroken worden er alweer datums gepland voor het winterwerk.

Wilt u tijdig de eventuele ruimte reserveren voor de zalen bij de kerk via de mail: kerk7913am(at)gmail.com
En wilt u de gereserveerde data ook doorgeven aan kerkbode(at)pkn-hgh.nl zodat deze ook vermeld kunnen
worden op de website: https://www.pkn-hgh.nl/kerk/agenda en later in de kerkbode of de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF  Ook op vakantie op de hoogte blijven van het nieuws in onze gemeente?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief wekelijks op vrijdagavond in de mail.

Dit kan via: de "Button nieuwsbrief ontvangen" op onze website https://www.pkn-hgh.nl/kerk/
Of door een mail te sturen naar nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl met uw naam en adresgegevens.
Bijna 200 gemeenteleden gingen je al voor.

Geachte kerkelijke gemeente,

Mijn naam is Julia, ik kom uit Oekraine en ben
drie jaar geleden vanwege de oorlog naar
Hoogeveen gekomen. Elke zomer neem ik deel
aan evangelisatiekampen voor kinderen in
¢ Oekraine, met als missie: over Jezus vertellen!

Met deze brief wil ik uw kerk oproepen om mee

te doen aan het inzamelen van geld voor het

A kamp dat deze zomer plaats zal vinden.

En ik zou het erg waarderen als u/jullie het in de

nieuwsbrief of mededelingen kunnen zetten.

90 kinderen die door de oorlog hun thuis zijn
kwijtgeraakt of een ouder hebben verloren,

gedwongen hun huizen te ontvluchten en moeten

schuilen tegen beschietingen. Veel kinderen verloren kunnen dankZij onze donaties gratis naar het
hun vaders in de oorlog. kamp

De oorlog in Oekraine heeft veel kinderen van hun
kindertijd beroofd. Ze hebben dierbaren verloren, zijn

Vrijwilligers van de kerk in Lutsk (Oekraine) willen een kinderkamp voor 6 dagen Ik geloof dat God ons veel liefde geeft, zodat we

opzetten voor 90 kinderen van 8 tot 12 jaar, waar ze psycho|ogisc|’1e |’]U|p, steun, . .
positieve ervaringen en leerzame verhalen over hoop kunnen krijgen. dle kunnen delen met degenen dle het het hardSt
nodig hebben.

Hoe kun je meedoen?
Wij werven donaties via onze Nederlandse Banknummer: NI_48 INGB 0009 2278 33
t.nv. Our Daily Bread

partner stichting Our Daily Bread.
U kunt het bedrag overmaken via QR code
o.v.v. The Good camp

O{ naar dlt rekemngnummer
NL48INGB0009227833 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Our Daily Bread

o.v.v. The Good camp

Elke donatie, klein of groot, is welkom.
Help ons dit camp te realiseren

e nog vragen? INSTAGRAM.COM/GOOD.CAMPS

@ +31612581046 JULIA @ INSTAGRAM.COM,/A.GOOD DEEDS H Als u vragen heeft, kunt u mij bellen op
WWWW.OURDAILYBREADUKRAINE.NL : .. .
----- Bij voorbaat dank! Julia



